
Kerst en Nieuwjaar. 

In Cartagena worden elk van deze twee feestdagen hun eigen manier beleefd. 

Met de kerst is het gewoonte dat iedereen naar zijn ouderlijk huis gaat en daar 

samen met de familie de kerst doorbrengt. Bij de mensen met geld komt er 

luxe eten op tafel en krijgen de kinderen cadeautjes. Bij de armen wordt er een 

grote ketel op het houtvuur gezet. Daar wordt de maaltijd voor de hele familie 

in bereid. Met de kerst meestal pastel. Bananenblad gevuld met rijst en vlees. 

Bollo is ook populair. Maisblad gevuld met gekookte, gemalen mais en ook 

daarin vlees of kaas.  

 

 

Oud en nieuw wordt echter samen gevierd. De binnenstad en de parkjes in de 

wijken worden door handelaren vol gezet met tafels en stoelen. Die kan je dan 

huren voor de avond. Het maakt niet uit of je alleen bent, met vrienden of met 

je hele familie. Je betaald €1,70 voor een stoel en je schuift aan. Je brengt je 

drank en je eten zelf mee of je koopt het bij een van de duizenden verkopers 

die tussen de feestgangers hun handel aanprijzen. De foto’s zijn van iets eerder 

op de avond. Rond een uur of tien is er geen stoel meer te krijgen en zal je 

moeten blijven staan.  

 



 

Dat is het voordeel van het klimaat. het enige wat normaal in de weg zou 

kunnen komen staan is een regenbui maar het is nu de droge tijd en dus 

perfect voor een gezamenlijk feest. 

 

Een feestje met duizenden. Muziek vanaf een plek en ongelofelijk gezellig. 

Gewoon een fantastische afsluiting van 2018 en laten we er met ons allen voor 

gaan zorgen dat 2019 minstens net zo goed gaat worden als het afgelopen jaar. 

 


