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Het jaar is alweer voorbij. Een jaar waarin gelukkig het meeste goed is gegaan 

maar natuurlijk ook een aantal dingen verkeerd zijn gegaan. Het goede blijft 

hopelijk een welkome herinnering. Dat is bij mij bij lange na niet zeker. Het gaat 

allemaal zo razend snel dat ik het idee heb dat ik het meeste al weer vergeten 

ben. Zo heb ik het ook het liefste. Van alles wat er verkeerd is gegaan, 

analyseren waarom, en opslaan. Hopelijk kunnen we het de volgende keer wel 

goed doen en we gaan ons best doen om het goede gewoon weer over te 

doen. We hebben nog zoveel op het wensenlijstje staan dat ik gegarandeerd 

niet lang genoeg leef om er alleen nog maar aan te denken. Maar we beginnen 

met de ouders het belang van onderwijs duidelijk te maken. Kan ik ze ook 

meteen uitleggen dat de corruptie blijft bestaan omdat ze het zelf toelaten. Dat 

ze ook moeten stoppen met van alles in de natuur te dumpen. Dat ze meer 

respect voor alle leven moeten hebben en niet alles moeten opeten. Dat is 

genoeg voor de ouders. De rest bewaren we nog even anders worden ze 

helemaal gek van me. Dezelfde riedel gaat ook naar de leerkrachten die het 

vervolgens bij de kinderen tussen de oren moeten zien te krijgen. We gaan 

proberen de kwaliteit van Engelse les op te voeren en dat geld ook voor 

informatica. We willen de grammatica van de kinderen nog een stuk 

verbeteren en we gaan ons inzetten om ze meer plezier in lezen te geven. We 

gaan er ook voor zorgen dat enkele leerkrachten een bijscholing krijgen. Het 

dak van de school is van asbest en minstens 40 jaar oud. Dat is ook aan 

vervanging toe. We gaan een harmonie met de kinderen oprichten en die moet 

van instrumenten en uniformen worden voorzien. Als we tussendoor de 

gemeente duidelijk kunnen maken dat het niet hebben van riolering, af en toe 

water uit de kraan, iedere dag wel uitval van stroom, niet normaal is, dan is dat 

mooi meegenomen. Zelf wil ik mijn kennis van de Spaans en de Engelse taal het 

komend jaar nog een stuk verbeteren. Ik wil eigenlijk nog veel meer opschrijven 

maar als ik bovenstaande punten aan het einde van 2019 af heb kunnen 

vinken, met resultaat natuurlijk, dan zijn we tevreden. We moeten ook nog iets 

over houden voor 2020. Het leven is geweldig en we hopen van ganser harte 

dat dit voor iedereen mag gelden in 2019. 


