Een heel Gezegende en Gelukkige Kersttijd toegewenst

en voor het Nieuwe Jaar veel geluk.

Dag Ruud,

Weer loopt het jaar naar het einde toe en zijn de dagen kort. Maar het
nieuwe licht gloort, nog enkele dagen en dan keert het licht terug. Moge
het zo ook zijn in uw leven; licht als de dagen kort zijn en donker.

Moge de dagen van Kerstmis en Nieuw Jaar verstilling brengen en warmte
voor het hart. In de stille momenten en in de gezelligheid met hen met
wie je viert.

Ik mag terugkijken op een gelukkig jaar met nieuwe en soms onverwachte
gebeurtenissen. Mijn 50 jaar jubileum van mijn MMZ- zijn was een blijde
gebeurtenis. De dankbaarheid om alles wat ik mijn leven mocht
ontvangen en geven trilt nog na en maakt mijn hart warm. Van die vijftig
jaar was ik vijf en veertig jaar in contact met Een Aarde!

In oktober was ik twee weken in Nairobi. Ik was er samen met een groep
MMZ , die zoals ik leidster zijn van een groep MMZ in een bepaald land.
We keken samen naar de wereld, de Eco -crisis, de vele vluchtelingen,
vrouwen die op ons een beroep doen.

Ik was zo geraakt door de kracht en de inzet van vele jonge MMZ op
zoveel andere plaatsen in de wereld. En zoveel mooie en nieuwe
projecten. Er komt weer nieuw leven aan de oude stam. Och in Nederland
en op enkele andere plaatsen zijn we ouder geworden. We kijken



dankbaar terug op wat we hebben mogen doen en wat elders in de wereld
nu door jongere MMZ wordt voortgezet. Het maakt ons blij en in vrede.

Nu ligt ook een nieuw jaar voor ons. Voor mij zal dat 0.a. betekenen dat
ik in Mei voor drie weken zal terug gaan naar Oost Afrika. Ik zal naar
Oeganda gaan en naar Kenya. Aan prachtige nieuwe projecten wordt
gewerkt daar en ook in Ghana. Altijd staat gezondheidszorg centraal. Maar
als je ergens wilt wonen en werken en de grond is uitgeput en verdroogd,
zul je daar moeten beginnen, anders heb je zelf niet eens te eten.
Oeganda en Kenya worden overstroomd met viuchtelingen. Die zijn er niet
om politieke redenen alleen, maar ook gevlucht vanwege honger en dorst.
Er is zoveel nood.

Drie weken lang retraites, workshops over duurzame voedsel-productie
zoals perma-cultuur en voedselgerechtigheid! Zo wordt alles verbonden
met elkaar, land en water, voedselproductie en de zorg voor gezondheid
met en voor mensen. Zorg voor de Aarde en zorg voor mensen horen bij
elkaar.

Ik ben zo blij met deze mogelijkheid die me zomaar in de schoot is
gevallen. Er is al zoveel in beweging gekomen weer sinds mijn bezoek
daar. Contacten zijn al gelegd met de perma-cultuur beweging daar. Zij
helpen met advies en goede opzet van de projecten. Onze medezusters
daar, van jong tot ouder die deze visie zich eigen maken en worden
getraind. En het zo straks ook verder brengen in allerlei kringen daar, ook
van kerken en religieuzen. (www.permaculture.ora)

Er wordt nog gezocht naar fondsen voor training. Ik vertrouw erop dat ook
dat zal komen. In mijn werk voor de Aarde heb ik steeds ervaren, dat als
je iets begint en het is dat wat gedaan moet worden, er ook geld komt. Er
is overvloed in de Kosmos, alleen moet je zelf aangeven waar die
overvloed heen moet stromen. Naast mijn werk voor en met onze
gemeenschap hier, zal deze missie dit komende jaar met me meegaan.

Hartelijk dank voor het samen gaan van het afgelopen jaar. Met groot
respect en dankbaarheid voor alles wat jullie samen doen. Het moge u
goed gaan in het nieuwe jaar.

Elly


http://www.permaculture.org/

